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Inleiding 
 
Op 29 april 2012 ging ons genootschap een bezoek brengen aan het huidige kerkhof van 
Anderlecht onder de kundige leiding van mevrouw Elisabeth Kubiak, die ons ook trouwens 
toestemming gaf om, o.a. op basis van wat zij vertelde, dit artikel te publiceren. 
 
Het huidige kerkhof van Anderlecht, beter bekend onder de naam “Vogelenzang”, heeft zijn 
hoofdingang aan de Sint-Janskruidlaan die in feite een dwarsstraat is op de Britse Soldaatlaan.  
 
Het kerkhof heeft een oppervlakte van 18 ha 80 a. 
 
Ook al doet dit kerkhof vrij Amerikaans aan met zijn grote lanen, moet onmiddellijk 
opgemerkt worden dat er weinig prominenten begraven liggen, wat dus een groot contrast 
vormt met sommige andere kerkhoven in België. 
 

 
 
Aan de ingang valt onmiddellijk op dat men zowel links als rechts een bas-relief heeft van de 
hand van Maurice De Korte. De heer Maurice De Korte was lange tijd in de leer van Victor 
Rousseau, die bekend was voor zijn naakten, en de invloed ervan vindt men terug op deze 
bas-reliefs. 
 
Belangrijk is wel op te merken dat Maurice De Korte (1889-1971) in de Moortebeekwijk 
woonde van 1923 tot 1971 (op de Shakespearelaan nr. 7).  
 
Links en rechts van de ingang zien wij werk van Firmin Van de Woude. Van hem kunnen wij 
ook werk bewonderen in het Astridpark en in het Intellectueel Centrum van Anderlecht. Links 
draagt het beeld de titel “Vaderland, Vrijheid en Weerstand” en rechts “Gezin, Arbeid en 
Solidariteit”. 
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Aan de ingang kunnen wij ook de namen ontdekken van de architect en de aannemer van het 
kerkhof. De architect is de heer Victor Lichtert en de aannemer een zekere Beguin. De 
architect is ook deze die de plannen ontwierp voor het Intellectueel Centrum en hij is 
trouwens ook begraven op dit kerkhof . 
 
Wat wij niet aan de ingang zien, doch wat ook belangrijk is, is dat de heer Vandezande, de 
landschapsarchitect was en de heer Ridaer het hoofd van de plantsoendienst, die voor alles 
instond. 
 
Belangrijk is hier toch op te merken dat tot 800 n.C de keuze gemaakt werd tussen het 
begraven of het cremeren van lichamen. Met de grotere opkomst van het christendom, werd 
echter na 800 n.C meer en meer begraven omdat men er van uitging dat de ziel onsterfelijk is 
en dat dus het lichaam diende te rusten. Met de kruistochten had men alweer een andere visie 
op het begraven en vond men dat men dicht bij relieken diende begraven te worden, waardoor 
dat er ook rond en in de kerk begraven werd. 
 
Wat Anderlecht zelf betreft, heeft men resten gevonden van een Frankische begraafplaats, die 
zich bevond op de resten van het Sint-Annaveld (Romeinse site) en men vond er drinkbekers 
en alcohol voor de mannelijke overledenen en juwelen en opmaakgerei voor de vrouwelijke 
overledenen. Men schatte dat er een driehonderdtal begraven waren, die samen een vijftigtal 
families uitmaakten. Men heeft er een 277-tal kunnen reconstrueren. 
 
Meestal stelt men dat het allereerste kerkhof van Anderlecht aangelegd werd rond de 
collegiale kerk van Sint-Pieter en Sint-Guido. De ommuurde begraafplaats beantwoordde toen  
aan de gestelde eisen. Dit was toen trouwens ook mogelijk rekening houdende met  
bevolkingsaangroei.  
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In 1528 waren er maar 970 inwoners, terwijl in 1750 dit reeds gestegen was tot 2.555 en in 
1866 reeds tot 11.580. Nog altijd staat dit in schril contrast met de meer dan 100.000 inwoners 
die Anderlecht momenteel telt.  
 
Maar het moet gezegd, niet alleen de bevolkingsaangroei maar ook het decreet van Keizer 
Joseph II van 1784 en het decreet van Napoleon van 1804, hebben ertoe geleid d at er gezocht 
werd naar de aanleg van een nieuwe begraafplaats buiten de stadsmuren. Daarom werd in 
1866 een nieuwe begraafplaats, wat thans het Bospark is, in gebruik genomen. De oppervlakte 
bedroeg op dat ogenblik 96 a 50 ca. 
 
Dit Bospark is regelmatig verder uitgebreid met bijkomende hectaren. Maar al vrij spoedig 
was er opnieuw een verzadigingspunt bereikt. Men diende dus op zoek te gaan naar een nieuw 
terrein. En dit vond men in de wijk genaamd “Vogelenzang”. 
 
Een Koninklijk Besluit van 1946 heeft de gemeente gemachtigd om over te gaan tot aankoop 
van de percelen en de onteigening van bijkomende percelen. In 1949 werden de eerste 
grondwerken uitgevoerd. De begraafplaats zelf werd pas in gebruik genomen op 28 november 
1953 maar de officiële inhuldiging vond een jaar later plaats, meer bepaald op 31 oktober 
1954. 
 
Het kerkhof is in feite onverdeeld in 64 perken waarvan : 
 

- 4 ereperken 
- 18 perken voor gewone graven (duur 5 jaar) 
- 14 perken voor tijdelijke vergunningen (duur 15 jaar) 
- 8 perken voor grafvergunningen van lange duur 

 
In 1977 werd ook een strooiweide en een columbarium ingehuldigd en later werd dit nog 
uitgebreid met een begraafplaats voor kinderen, foetussen en een osuarium (dit bevindt zich 
op het nr. 50 op het plan) 
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Er moet ook opgemerkt worden dat bij de sluiting van het Bospark men natuurlijk de eeuwig 
durende begravenen diende over te brengen naar het nieuwe kerkhof. 
Er waren er aldus een 4500 op het oude kerkhof en waarvan men er ongeveer een 1250 heeft 
overgebracht. 
 
Op het huidige kerkhof van Vogelenzang is er plaats voor een 50.000 lichamen. 
 
Opvallend op dit kerkhof is dat vanaf de ingang men een ongeveer 350 lange laan heeft die als 
het ware het graf van oud-burgemeester Bracops en het mooie monument “Propatria” (van zes 
meter hoog van de hand  van Jos De Decker )verbindt. 
Jos De Decker, die een kunstenaar is afkomstig uit Dendermonde, is ook bekend van de 
Breugelfiguurtjes die men op tal van fonteinen terugvindt in Brussel. 
 
 

 
 
Belangrijk is ook op te merken dat samen met het kerkhof De Vogelenzangstraat getrokken 
werd en er een aanvang genomen werd met de aanleg van de wijk. 
 
Het heeft wel nog wat jaren geduurd voordat men begon met de inplanting van deze wijk, die 
volgens een welbepaald plan opgedeeld is in twee delen, te weten : 
 

- Een villawijk langs de zijde van de begraafplaats ; 
- De “gewone woningen” langs de andere zijde van de Leemanslaan (de oude 

Bracopslaan). 
 
Het geheel heeft zich systematisch uitgebreid zodanig dat de wijk nu begrensd wordt door de 
ring, de Bergensesteenweg,  de begraafplaats en de Lennikse baan. 
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Het is een louter residentiële wijk zodanig dat er haast geen winkels zijn maar thans is de wijk 
iets meer bekend geraakt omdat het achterliggende Vogelzangbeekgebied meer en meer in de 
kijker geplaatst wordt. 
 
Wat nu de gebouwen van het kerkhof betreft is het zo dat wanneer men nog steeds met het 
gezicht richting de ingang staan, we in het midden het administratieve gebouw zien, rechts het 
huis van de grafdelvers, en verderop het mortuarium en links het huis van de conservator. 
 
Enkele belangrijke figuren die men terugvindt op het kerkhof zijn o.a. de brouwersfamilies 
Van Den Stockt en Moereman. 
 
 

  
 
Andere bekende persoon is de heer Jean Lombaerts (1883-1950) die een aantal sociale 
projecten ter hoogte van de Peterboswijk liet inplanten 
Zijn dochter Nora heeft een stichting gehad om zijn werk voort te zetten tot haar dood en zij 
woonde eveneens in de Moortewijk. 
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In het perk dat het nummer 38 draagt worden kinderen begraven tot 6 jaar. Daar rechtover ligt 
ook een perk voor doodgeborenen en foetussen. 
 

 
 
Men ziet verderop het mortuarium. Er worden maar een vier à vijf autopsies per jaar 
uitgevoerd maar in het mortuarium worden tijdelijke daklozen ondergebracht of slachtoffers 
van verkeersongevallen of personen die men niet kan begraven omdat de grote vrieskou niet 
toelaat de graven klaar te maken. 
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In het perk nr. 36 vindt men het graf van de heer Victor Lichtert (1914-1963). Het is een vrij 
opvallend grafmonument. 
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Wat verderop vindt men ook het grafmonument van de heer Eugène Baie (1874-1963) die 
geboren werd in de Kompasstraat in Kuregem maar jarenlang zijn afkomst heeft verloochend 
en verhuisde naar Mechelen. Het is opvallend om te merken dat hij, die franstalig was, zich 
steeds uitgegeven heeft voor een echte Vlaming en pas wanneer hij meer dan 60 jaar was 
heeft toegegeven dat hij in Anderlecht geboren werd . Hij is toen ook een tijdje naar Nice 
vertrokken alvorens terug te komen naar Anderlecht. Professioneel was hij diplomaat en ging 
elke week lunchen met Koning Albert I en hij werkte ook lange tijd voor de Volkenbond. 
Door hem werd er ook een Eugene Baie-Sichting opgericht in de jaren ’70, die jaarlijks een 
prijs toekende aan een verdienstelijke Vlaming, jonger dan veertig jaar, en een een 
vijfjaarlijkse prijs voor  werken over Vlaanderen of de Vlamingen. De laatste prijs werd aldus 
toegekend aan Mevrouw Margaret Caroll. 
 

 
 
 
 
Een ander opvallend grafmonument vinden wij in het perk 5 . Het is van de heer Patrice Braut 
(1970-11.9.2001). Het was inderdaad de enige  Belg die omgekomen is bij de aanslag op 
WTC-torens. Zijn ouders wonen nog steeds op het Lindeplein in Anderlecht. 
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De perken 15,16,17 en 18 zijn allemaal gewijd aan de oorlogsslachtoffers. Men ziet dat er 
zowel gelovigen, vrijzinnigen, als Joden door elkaar begraven werden. Ook zien wij er een 
monument voor een aantal agenten die gesneuveld zijn tijdens de oorlog of in de 
concentratiekampen. 
 

 
 
Enkele van de opvallende begravenen zijn onder andere Prosper Devos (1887-1944). Hij was 
een gemeentelijk ambtenaar die ook deel uitmaakte van de burgerwacht en gesneuveld is in 
Zevenkoten. Hij heeft ook een gedenkteken in het Astridpark. 
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Een andere echte Anderlechtenaar, die trouwens ook technisch tekenaar was, is de heet Paul 
Ooghe (1899-2001). Hij is er ook begraven omdat hij de oorlog heeft meegemaakt, maar hij 
heeft hem gelukkig overleeft. 
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In het perk 22 heeft men brandweerlui en agenten gestorven in actieve dienst begraven en wat 
verderop vindt men een zuil met drie namen van politieagenten gestorven in 1945. 
De stoffelijke resten zijn er natuurlijk niet , het gaat hem eerder om een symbolische 
gedenkplaats. 
 

 
 
Achteraan het kerkhof, vanaf het perk 60, vindt men het erepark waar tal van burgemeesters , 
gemeenteraadsleden en schepenen begraven zijn zoals o.a.  
 

- Guillaume Melckmans (1871-1932) die de bezieler was van de strijd tegen de krotten 
en ook de stichter van de Anderlechtse Haard ; 

- Raymond Vanderbruggen (1899-1937) die op jonge leeftijd gestorven is aan kanker 
maar zeer populair was. 
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Voor het overige kan men in perk 31 ook het graf terugvinden van Philippe Thijs die viermaal 
de Tour de France gewonnen heeft en in het perk 37 het graf van de heer Daniel Van Damme 
(1893-1967) die de conservator was van het Erasmushuis. 
 

 
 
Het is nu de bedoeling om achteraan het kerkhof een bloementuin aan te leggen die vlinders 
en bijen zal aantrekken zodanig dat men er zelfs bijenkasten kan plaatsen. Men wil op die 
manier een geleidelijke overgang maken naar de Vogelzangbeekwijk temeer daar  men plaats 
te veel heeft. 
 
Een tip:   wie meer wenst te weten over het kerkhof dient een blik te werpen op het boek “Les 
champs de repos de la région bruxelloise” van de hand van Mevrouw Cécilia Van Der Velden 
(p. 699 en volgende). 
 
 
Tekst: Myriam Van Varenbergh 
Foto’s: Marijke De Decker 
 


